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‘De ruimte is oneindig, als
je maar je grens verlegt.’
Stef Bos

Interview met Anke Heij, door Agaath Arends

Anke Heij was ruim 14 jaar werkzaam als gebarentolk toen

ze plotseling slechthorend werd. Tijdens een Zoom-gesprek,
samen met Siska Ursem van GGMD, vertelt zij haar verhaal:

“Als tolk was ik een van de 13 tolken met een
justitiespecialisatie. Een justitie tolk heeft naast een
basisopleiding de opleiding Gerechtstolk in Strafzaken gevolgd
en daar extra vaardigheden geleerd om voor justitie en
rechtbank te kunnen en mogen tolken. Ik was ook heel goed in
tolken voor mensen met een onvolledige taalontwikkeling. Daar

werd ik blij van. En ik werd ook veel gevraagd hiervoor.

Van de een op andere dag bij een tolkopdracht
merkte ik dat ik moeite had om te verstaan wat
er gezegd werd. Ik heb nog geprobeerd om hele
kleine situaties te tolken, maar ruis en andere
bijgeluiden zorgden ervoor dat ook dit eigenlijk
niet meer lukte. Mijn werk kon ik niet meer doen.
Toen kwam ik thuis te zitten! Het rouwproces was
intens.

Gevoelens van verdriet, verbijstering en ongeloof.
Ook gevoelens van boosheid, al was dat iets
minder aanwezig.

Op de dag dat ik mij uitschreef uit alle
beroepsregisters heb ik gelijk tolkuren
aangevraagd.

Daarmee wachten zou het alleen maar moeilijker
maken, dan maar gelijk door de zure appel heen
bijten.

Al snel zette ik mijn eerste tolk in op een
verjaardagsfeest van mijn ouders. Dat was echt
moeilijk maar ook een overwinning. Ik bedacht
me dat ik een keus had. De keuze tussen geen
aandacht vragen voor wat ik nodig heb. Daar een
rotgevoel over hebben omdat ik dan niet meer
kan doen wat ik graag wil. Of wel aandacht vragen
voor wat ik nodig heb, wat ook niet fijn voelt en
verdriet geeft.

Het laatste brengt me veel meer, doordat ik toch
telkens kleine stapjes zet en kijk naar wat er
mogelijk is. Dat brengt veel positieve dingen.

Ik vond dit een hele moeilijke periode. Meer dan
een jaar lang ben ik ontzettend moe geweest.
Rouwarbeid is heel hard werken, dag en nacht.
Eigenlijk wilde ik toen snel weer aan het werk, op
je 39ste wil je toch niet stoppen met werken.

Stef Bos heeft hier een mooi gedicht over
geschreven:
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Ik sta op de grens

Van vroeger en later
Voor mij een ruimte

Die ik nog niet ken
Achter mij alles

Wat ik achter moet laten
Ik sta hier met niets meer
Dan alleen wie ik ben

Dat alleen staan met niets meer dan alleen wie
ik ben, voelde ontzettend kwetsbaar. Mijn hele
carriere was weg. Wat heb ik nu nog aan een
tolkdiploma?

Een kachel ermee aansteken?

Eigenlijk wilde ik weglopen voor dat kwetsbare
gevoel en meteen weer aan het werk.

Mijn omgeving zei: wacht nog maar, ga eerst maar
eens voelen!

Dat heb ik gedaan, achteraf was ik daar heel bljj
om.

Ik had geen idee hoe mijn leven verder zou
verlopen, alles was leeg.

In het anderhalve jaar dat ik thuis zat ben ik een
natuurgidsencursus gaan volgen. Dit wilde ik al
heel lang. Mijn klas bestond uit twee studenten: ik
en iemand anders. Dit was heel fijn!

In die tijd was ik heel veel buiten. Ik
inventariseerde planten en dieren in een
natuurgebied met een vergunning van het
Staatsbosbeheer. Ik schreef en maakte blogs op
www.ankesnatuur.nl.

De natuur hielp om mijn gedachten helder te
krijgen en de blogs werden graag gelezen.

Het vele buiten zijn heeft mij door deze periode
heen gesleept. Het kijken en aanwezig zijn in de
natuur maakte mij rustiger. Daar ontdekte ik dat
ik kon schrijven. Dat wist ik wel maar ik deed het
niet.



Op een gegeven moment kreeg ik de kans om
bij de GGMD als communicatietrainer te komen
werken. Daarnaast kreeg ik weer zin om als
lifecoach te werken, jaren geleden haalde ik mijn
post-HBO diploma als lifecoach en het voelde
alsof dat niet voor niks geweest is.

Als tolk was ik zzp'er, met tranen over mijn
wangen heb ik toen mijn bedrijf opgeheven.

Ik had mij voorgenomen om nooit meer een eigen
bedrijf op te zetten.

Niet nog een keer een bedrijf kwijtraken waar mijn
hart lag! Die pijn wil ik niet nog eens voelen.
Uiteindelijk besefte ik dat als ik pijn wil vermijden,
ik ook vermijd wat ik leuk vind, waar ik blij van
word en waar ik van houd. Dat ik dan ook mijn
talenten opzij zet. Ik besloot ervoor te gaan,

voor het plezier en daarmee ook voor de pijn en
verdriet dat erbij hoort als je passie niet meer kan.

Uiteindelijk leidde dat in mei 2021 tot een nieuw
bedrijf:
Kunst van het mogelijke.

Een van de dingen waar ik mee bezig was, was het
ritueel van het Kintsugi Heart

Kintsugi gaat over lijmen van keramiek met
goudlijm, symbool voor de schoonheid van
emotionele scherven. Dat je kwetsbaarheid en

wat je hebt meegemaakt hoort bij wie je als mens
bent. En dat dat je een mooier mens maakt.

Ik deed zelf het ritueel, samen met een coach die
mij begeleidde.

Een van de eerste vragen die ze mij stelde was:
‘Waar staat het hart voor jou symbool voor?’

Ik had daar geen antwoord op, maar kon het wel
opschrijven. Dat moment schreef ik mijn eerste
gedicht.

Bij elke fase van het ritueel schreef ik een gedicht,

dat leidde tot een serie.

En ik dichtte verder.

Op een gegeven moment ben ik mijn gedichten
gaan delen via social media.

Ik kreeg er hele positieve reacties op. Zoals: wat
kun jij goed woorden geven aan het leven.
Jouw gedichten en hoe je dingen verwoordt,
maken dat ik me lichter voel in wat is.

Zo bleef ik schrijven. Dus eigenlijk is daar mijn
talent geboren om het leven te verwoorden.

Ik heb vaak gesprekken met mensen over dingen
in het leven die er echt toe doen. Gesprekken
waarna ik regelmatig terug hoor: wat fijn om je te
(leren) kennen. Ik voel mij geraakt, ik voel nieuwe
ruimte!

En dat talent had ik nooit kunnen ontwikkelen
zonder dat ik zelf slechthorend zou zijn geworden.
Mijn gehoorverlies heeft mij meer van het leven
leren begrijpen.

Ik heb geen idee hoe mijn pad gaat lopen. Mijn
verlies en rouw zijn er, en dat mag. Het is okeé.

Ik weet dat als ik hand in hand met die verlies en
rouw kleine stapjes probeer te blijven zetten, die
stapjes samen een grote stap maken. Dat als ik
blijf ontdekken, proberen en delen, er hele mooie
dingen ontstaan.

Boven mijn bureau hangt een poster met de tekst:
‘One of our greatest freedoms is how we react to
things.’

Door daar van uit te leven, kan ik ook met mijn
gehoorverlies er een avontuur van maken!”.

Dank je wel Anke, voor dit mooie openhartige
gesprek.

Siska Ursem: fijn dat je mij hebt laten kennismaken
met Anke en dat je bij ons interview aanwezig
was.

Plotsdoof magazine | Winter 2021 19



Even stilstaan bij...

Even stilstaan bij het moment
Dat ik met een deel van mijn gehoor
Ook mijn passie kwijtraakte
Met tranen over mijn wangen
Na mijn werk moest zeggen dat dit de laatste keer was
Voor altijd voorbij

Van afscheid, naar niet weten
Staan op een grens van voor en na

B Met voor me onbekende ruimte
T En achter me dat wat was
S Alleen nog zijn wie ik ben

Tussendoor de vele kleine stapjes
Naast de dagen plat liggend op de grond
Mijn ogen gericht op de wolken en de sterren
_In wanhoop kwam er vorm

~ Ongemerkt scheppend

chept het door ontdekken
~ Proberen en delen iets nieuws
Nlet vo'rmvast beweegt het zich voort

Zonder te weten waar ik heenga ‘ : :
- Weet ik dat tussen liefde en verdriet
Ultemdehjk de zon geboren wordt

Anke Heij
Runst van het mogeh]ke V




